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Waarin God plezier heeft
door Arie van der Stoep

Kijk, dat is nu waarin God plezier heeft! Als peuters gevoed worden, kunnen ze hun mond zo
heerlijk wijd opendoen, als mama komt met het lepeltje met een hapje erop. Kom maar, mama,
ik hap wel!

Wordt als de kinderen, zei Jezus. Dus wat doe ik? Happen! Ik doe mijn mond wijd open. Precies wat
God in Psalm 81 zegt: Doe je mond wijd open! (1) En wat er in Hebreeén staat: Geef dan je
vrijmoedigheid niet prijs, ... (2) Daarom zeg ik, net als zo'n peuter: 'Heer, ik ontvang graag wat U mij wilt
geven! Dank U wel voor uw liefde en goedheid voor mij!'

Het mooie is dat, als God in Psalm 81 zegt: Doe je mond wijd open..., Hij er achteraan zegt: ...en Ik zal
hem vullen! (1) En na die woorden in Hebreeén over vrijmoedigheid zegt Hij: ... die een ruime vergelding
heeft te wachten." (2) Ik mag een grote verwachting van Hem hebben. Hij belooft die rijkelijk te
beantwoorden: het hapje komt... overvioedig!

Het omgekeerde

Misschien geeft Hij niet altijd precies wat ik wil. Maar dan vaak wel iets beters dan ik wens. Of Hij leert
mij te volharden in mijn gebed. Of Hij leert mij te vragen naar zijn wil. (3) Maar mijn verwachting van
het goede en allerbeste zal Hij beantwoorden. Dat zegt Hijzelf!

Israél is een voorbeeld van het omgekeerde. Zij verlangden naar wat de volkeren om hen heen bezaten.
Ze wilden zelfs zijn als die volkeren. Hun denken was daarop zé gericht, dat ze zelfs de goden van die
volkeren gingen aanbidden. (4) Daarmee verwierpen ze God en zijn goedheid.

Wil ik ook zijn als de mensen om mij heen? Ga ik mee in hun denken en wensen? Wil ik alles 'hebben’,
alles ‘ervaren’? Laat ik toe dat ik daardoor verbonden wordt met vreemde ‘goden’? Zodat mijn relatie
met God verzandt in religieuze gewoonten en lege daden en woorden?

Leven uit zijn rijkdommen

Israéls daden leidden er uiteindelijk toe, dat God niet anders kon, dan hen daarin te laten gaan, (5) hun
ondergang tegemoet. (6) Maar dit is niet wat God voor Israél wenste. En ook niet wat Hij voor mij heeft
bestemd.

Integendeel, God roept: Och, dat mijn volk naar Mij zou luisteren! (7) Hij verlangt naar mij. Hij wil mij
leren leven uit zijn rijkdommen en uit geloof in Hém. En daarbij is zijn doel: mij uiteindelijk laten delen

in zijn heerlijkheid! (8)

Ik mag kiezen: worden als Israél of als de kinderen.

Uit de Bijbel:

(1) Psalm 81:11c.
Doe je mond wijd open en Ik zal hem vullen.



(2) Hebreeén 10:35.
Geef dan je vrijmoedigheid niet prijs, die een ruime vergelding heeft te wachten.

3) Hebreeén 10:36.
Want je hebt volharding nodig, om, de wil van God doende, te verkrijgen hetgeen beloofd is.

@) Psalm 81:9-10.
Hoor mijn volk, Ik wil jullie vermanen,
o Israél, dat jullie toch naar Mij zouden horen!

2 Koningen 17:15b.
Zij hadden achter de ijdelheden (= de afgoden, die niets zijn - AvdS) aangelopen, zodat zij tot ijdelheid
(= tot niets - AvdS) werden, en achter de volken aan, die rondom hen woonden, ofschoon de Heer hun
geboden had niet te doen zoals deze.

(5) Psalm 81:13.
Daarom liet Ik hen gaan in de verstoktheid van hun harten,
zodat zij in hun eigen raadslagen wandelden.

(6) 2 Koningen 17:20.
Daarom verwierp de Heer het gehele geslacht van Israél. Hij vernederde hen en gaf hen over in de macht
van plunderaars, totdat Hij hen van zijn aangezicht had weggeworpen.

(7) Psalm 81:14.
Och, dat mijn volk naar Mij zou luisteren,
dat Israél in mijn wegen zou wandelen!

(8) Psalm 81:17b.
Ja, Ik zou u verzadigd hebben met honing uit de rots (en die rots is Jezus - AvdS).
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